
JENEVERSTAD
KWF - Kershawn Rijssel

We pakken de locomotief naar verwerking
Van de dag, de week
De maand en het jaar

Deze toasten we op jouw beschonken gezondheid
Op de grauwe dagen van overleving

Op de grauwe hengst die je vandaag even loslaat

Deze schenken we voor het harde werken
Voor de zakkendragers

In de hoop dat je vanavond jouw eigen zak naar huis
kan dragen

We nemen de eerste slok
Samen beginnen we

En eindigen is nog maar de vraag
Een ding weten we zeker
Vanavond wordt het laat



We atten voor de ziel
Zodat we leven in het moment

We even vergeten
Hoe hard we hebben gewerkt

Vanavond dulden we geen tegenspraak
Gelukkig maar dat alcohol pas terug praat

Als je jezelf in de spiegel aan staart

Dat is een zorg voor later
Vanavond leggen we kaarten

Schoppen heren en ruiten vrouwen op de tafel
Leggen onze kaarten op tafel nu we de naakte

waarheid consumeren

We proosten op de tweede
Voor al je neven

Je nichten
En je vergeten herinneringen



Voor de vrouwen van lang geleden
Voor de mannen die plots verdwenen

Voor de kinderen die rouwen in het heden
Op onszelf en dat wij nooit vergeten

Waar het begint en het eindigt
Bij die Ouwe Duys voelen wij ons veilig
Staat die Ouwe Bol weer te lullen in het

luchtledig
Accepteren we hem, na een paar slokken zijn we

net zo vervelend

Welkom in de stad van de gebroken man
Zwart Nazareth

Maar wij noemen haar gewoon 
Schiedam

Jeneverstad
Hier houden wij het puur en vloeibaar
Worden wij getoetst op de loyaliteit

Door vrouwe Liduina



Overdag zijn we Sjiek
‘t Spul staat ons goed in de hand

Gooien wij onze hoefijzers van tranen in de
Schie

Komen ze altijd weer terug als een Boemerang

De grachten gevuld met de eerlijkheid van de
bewoners

Die dachten dat je aan het einde van de
appelmarktbrug appels kon kopen

Niks is minder waar dan de leugens van de
bedrog

Jenever brengt waarheden aan het licht en volgt
ons kielzog

Over de Nieuwe Brug
Die is gelegd voor verbinding

Tussen nieuw en oud
Voor een moment van bezinning



Houden we het plein in zicht
Zodat we niks missen

Horen we de babbels van de babbelaar
Die we als kiespijn kunnen missen

Filosoferen over de hogere machten 
Hoe we de pijn van het heden in de toekomst

kunnen verzachten
Hoe we mensen laten stoppen met huilen
En nooit meer laten stoppen met lachen

Want hier in Schiedam
Ben je nooit alleen

Zelfs in het weeshuis
Ben je geen wees

In ‘t Centrum
Bewaken we de Post
Verenigen onze stad
Kostte wat het kost



Hier schieten we elke pijl in de roos
De smaakmakers op elk festijn
Halen we Ketel 1 uit de doos

Is het pas echt tijd voor festijn

Hier kijken wij zo diep in het glaasje
Dat wij de wortels van ons verdriet kunnen raken

Zo oppakken, meenemen
En simpelweg verplaatsen

Hier viert een eenling feest voor vijf
Kan je Zaalig eten en drinken

It don’t matter if you’re Black or white
Maar wel of je ‘t kan vinden

Loop ‘t Uyt?
Dat is geen probleem 

Want iedereen hier
Heeft hetzelfde probleem



Jenever stroomt door onze aderen
Al sinds kleine Schiedammertjes

Met een hassebassie en een Korenbrande
Kan je een Schiedammer niet veranderen

Alleen zijn we
Maar samen zijn we ook alleen

Alleen met elkaar
Houden we elkaar op de been

Schiedam staat voor jenever
En jenever staat voor
Je Never Walk Alone



Schiedam staat voor jenever
En jenever staat voor

Je Ervaart Nergens Elders Vrolijkheid en Rouw

Schiedam staat voor Jenever
Maar staat ook hier voor ons

Voor jouw ouders, vrienden, vriendinnen familie
En al helemaal voor jou

Schiedam, dankjewel
Voor het verwerken van de pijn
Dat we samen in Jeneverstad

Ons beschonken zelf kunnen zijn


